Prachtige Ushabti van Toetanchamon

€ 880,00

Productnummer: IN-022014

Sinds het Middenrijk kregen de overledenen kleine beeldjes in hun graf om werk voor hen te verrichten in het hiernamaals. In de 18e
dynastie werd dit gebruik toegepast bij het versieren van de koninklijke graven. Van de 413 ushabtis in Toetanchamons tombe valt
een kleine groep op door de grootte en het artistieke ontwerp. Ons voorbeeld toont de koning met de Blauwe Kroon en de insignes
kromstaf en franje in zijn gekruiste handen. De inscriptie geeft de 6 hoofdstukken uit het Egyptische Dodenboek weer.

Origineel: Egyptisch Museum, Cairo. Grafschat van Toetanchamon. Egypte, Nieuw Koninkrijk, 18e dynastie, ca. 1335 v.Chr.

Polymeer ars mundi museum replica met de hand gegoten; met bladgoud bedekt (gedeeltelijk verguld), hoogte met voetstuk 55 cm.
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