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Het is de tijd vlak voor de geboorte van het abstracte in de kunst. Wassily Kandinsky kwam voort uit de Russische volkskunst, het
impressionisme en het fauvisme. In de zomermaanden tot 1914 verruilden hij en zijn partner, de schilder Gabriele Minter, de
metropool Miinchen voor hun domicilie in Murnau in Opper-Beieren. Daar verdiepten ze hun expressionistische stijl. Al snel verschoof
Kandinsky van landschapsschilderkunst naar pure composities van kleur en vorm.

Origineel: Olieverf op karton, Stadtische Galerie im Lenbachhaus, Munchen.

Hoogwaardige reproductie volgens het Fine Art Giclée-proces op katoenen canvas, verzegeld met vernis van de kunstenaar,

opgespannen op een frame van echt hout. Beperkte oplage van 499 exemplaren. In handgemaakt galerielijst. Afmeting 61 x 50 cm
(h/w). ars mundi Exclusive Edition.
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