Etienne-Maurice Falconet:
"De dreigende Cupido", 1757 (groot beeldhouwwerk)

€ 5.480,00

Productnummer: IN-760858

Een stukje kunstgeschiedenis: L'Amour menagant, de "dreigende Cupido" uit 1757, betekende niet alleen Falconets artistieke maar
ook zijn professionele doorbraak. Cupido's vinger wijst naar zijn gesloten lippen en belooft geheimhouding. En toch, schalks lachend,
lijkt hij zich bewust van zijn macht over elk menselijk lot.

Origineel: Musée du Louvre, Parijs. Marmer.

Ars Mundi Museum replica, gegoten steen, met de hand gegoten. Afmeting 50 x 92 x 65 cm (b/h/d). Gewicht ca. 110 kg.
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