Rainer Stiefvater:
Sculptuur "De Wereld", versie in kunstmarmer

€ 2.980,00

Productnummer: IN-089376

Zijn beelden, muurreliéfs en fonteinen, beeldengroepen, collages en tentoonstellingen in Duitsland en het buitenland hebben de
schilder en beeldhouwer Rainer Stiefvater uit Baden, Duitsland, grote bekendheid gegeven. Zo werd zijn werk, dat op plechtige en
hiératische wijze de schoonheid van de schepping prijst, slechts in een kleine oplage gepubliceerd en zou het binnenkort wel eens
uitverkocht kunnen zijn.

De kunstenaar was dol op mysterieculten en zijn archaische frontale figuur was geinspireerd op de beelden van de kathedraal van
Freiburg. In het proces keerde hij echter terug naar hun natuurlijk-culturele bronnen, naar de Magna Mater, ooit gevierd als de
meesteres van de aarde met orgiastische lentefeesten. Deze cyclus wordt ook gesymboliseerd door de groeiringen die van haar
schouders oprijzen. Op haar rug draagt ze een hagedis, een symbool van de duistere machten sinds de Hoge Middeleeuwen.
Uitgave in polymeergebonden marmer. Editie van 49 exemplaren. Hoogte 165 cm.
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