Ernst Fuchs:
Sculptuur "Mijn eenhoorn Pegasus", brons

€ 7.580,00

Productnummer: IN-936704

Ernst Fuchs voegt twee mythische wezens in paardenvorm samen: de eenhoorn en het gevleugelde paard Pegasus. Vooral in de
heraldiek wordt de eenhoorn meestal rechtop "springend" afgebeeld. Fuchs brengt hem nu als Pegasus volledig in de lucht. De
idealistische Pegasus wordt ook beschouwd als een bron van inspiratie, omdat een hoefslag op de berg de bron Hippukrene van de
muzen doet opspringen. In feite zijn zowel Pegasus als de eenhoorn al aan de hemel verschenen als sterrenbeelden, waarbij
Pegasus grenst aan het sterrenbeeld van de zwaan: als je naar de hoorn op het voorhoofd van het beeld van Ernst Fuchs kijkt, zie je
dat deze niet recht is, maar gebogen als de nek van een zwaan.

"De constante metgezel van mijn kunst, de eenhoorn, is ook de initiator van alle transformaties. De eenhoorn is het heraldische teken
van mijn inspanningen om het totale kunstwerk te creéren. Nu is hij Pegasus geworden. In mijn werk zijn de twee mythen nu
verenigd. Zelfs de hoorn is herkenbaar geworden in zijn gelijkenis met de zwaan van Lohengrin als teken van zijn aankomst uit de
Graal. Mijn eenhoorn Pegasus is het symbool van een nieuwe dimensie van mijn kunsten en hun samenvatting in het totale
kunstwerk. Aan de vrienden van mijn kunst en in het bijzonder aan u - zeer oprecht opgedragen." (Ernst Fuchs) Uitgave in brons,
gegoten met behulp van het verloren-was-proces, gebeiteld en gepatineerd met de hand. Beperkt tot 300 genummerde en
gesigneerde exemplaren. Afmetingen 39 x 19 x 29 cm (h/w/d). Gewicht 9,38 kg.
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