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Hoogglanzende spiegels waren onmisbare voorwerpen in de cosmetische cultus van adellijke Egyptische vrouwen. Voor het eerst in
de 18e dynastie werden de handvatten ontworpen als naakte meisjes. Boven hun hoofd ontvouwde zich een papyrusbloem, waaruit
het spiegelopperviak groeide als de schijf van de ochtendzon.

Origineel: Berlijnse Staatsmusea - Pruisisch Cultureel Erfgoed. Egypte, Nieuwe Rijk, 18e dynastie, ca. 1400 v.Chr.
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